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Het
pasfotoboekje

door Otje van der Lelij

Jenny Lindhout (46
jeeetje.nl: sar

16 ouders van nu

Ga je naar het buitenland op
vakantie, dan heeft ook de
allerkleinste een pasfoto in zijn
paspoort nodig.

Maar wat doe je met al die schattige
foto's, nu en straks als hij naar
school gaat? De webshop Jeeetje.nl
komt met een creatieve oplossing:
het uitklapbare smoelenboek.

Bij mij belanden pasfoto’s altijd in
een stoffige la...

‘Ha ha, ik ben ook zo'n type. De
grote foto ging altijd naar oma en de
rest verdween in een doos. Toen ik
bij een vriendin was - die veel
georganiseerder is - zag ik opeens
wat je allemaal met pasfoto's kunt
doen. Zij had de schoolfotootjes van
haar drie dochters op een rijtje gezet,
waardoor je de meiden letterlijk kon
zien groeien. Fantastisch! Hier moet
ik iets mee, dacht ik meteen.
Vervolgens ben ik met dit idee aan de
slag gegaan en inmiddels heb ik twee
boekjes ontworpen: een
vriendschapsboekje om pasfoto’s van
klasgenootjes in te doen en een
boekje waarin je alle fotootjes van
één kind op een rij kunt zetten.

Je bent genomineerd voor de
European Design Award 2013. Dat
klinkt veelbelovend.

‘Ja, dat was een verrassing waar ik

best trots op ben. Zo leuk dat mensen

positief reageren op iets waar ik zelf
in geloof. Laatst was er een dame die

acht boekjes bestelde: zeven voor
haar kleinkinderen en de achtste was
onderweg. Maar de leukste reactie
kwam toch wel van een klant die mij
een fllmpje toestuurde. Eerst had ze
de foto's van haar zoontje in het
boekje gefilmd, daarna ging de
camera omhoog en zag je het jongetje
gezellig op zijn gameboy spelen. Zij
had mooi in beeld gebracht wat de
waarde van het boekje is, dat je de
groei van je kinderen echt kunt zien.

Waarom zou ik hier tien euro aan
uitgeven?

‘Wat ik zelf merk als moeder van
twee kinderen is dat je soms vergeet
om het opgroeien van je kinderen
bewust mee te maken. Iedereen heeft
het druk en in de waan van de dag
vergeet je soms hoe rijk je eigenlijk
bent. Door het kijken in het
pasfotoboekje sta ik weer even stil bij
wat ik heb: twee prachtige kinderen
die snel groot worden.




